
Muziek bij het binnenkomen 
We leggen onze steen voor het “vuur”. 
 
 
 
 
Lied 
Een huis om in te schuilen 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
Geef me je hand als ik de weg niet vind 
Als ik een kind ben dat verdwaald is in de tijd 
En als de lange reis pas echt begint 
Wees dan de engel die me leidt 
Langs de stenen en de kuilen 
Naar een huis om te schuilen 
Waar we lachen om het huilen van de wind 
Om te spelen en te eten 
En alles te vergeten 
En te weten dat jij er bent 
 
Jij bent de tuinman die me water geeft 
Jij bent de vogel die me meedraagt op z'n rug 
En als de vrede mij verlaten heeft 
Breng jij me altijd weer terug 
Langs de stenen en de kuilen 
Naar een huis om in te schuilen 
Waar we lachen om het huilen van de wind 
om te spelen en te eten 
En alles te vergeten 
En te weten dat jij er bent 
 
En als ook jij opeens geen weg meer weet 
Wanneer je zweeft tussen de waarheid  
en de waan 
Als je de sleutel zoekt die liefde heet 
Weet dat ik met je mee zal gaan 
Langs de stenen en de kuilen 
Naar een huis om in in te schuilen 
Waar we lachen om het huilen van de wind 
Om te spelen en te eten 
En alles te vergeten 
En te weten dat jij er bent 
Jij die de liefde kent 
Jij die een spiegel bent 
Jij die jezelf herkent in mij 
Wat ben ik blij (X2) 
Dat jij er bent (X3) 
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Welkom 
 
Openingsgebed  
God van verzoening, ga met ons op weg,  
leid ons langs de stenen en de kuilen,  
toon ons de struikelstenen  
en help ons om weg te dragen  
wat ons pad verspert.  
Maak weer zacht wat steenhard is.  
Neem de stenen weg  
zodat het zand terug zichtbaar wordt  
en wij kunnen zien hoe U, God,  
in het zand een nieuwe toekomst schrijft.   
Dat vragen wij U  
door en met Christus, onze Heer.  
Amen.   
 
Evangelie   
Johannes 8,1-11 
 
 
Duiding 
Wie zijn wij?  
Wie zijn wij in het verhaal?  
Zijn wij de omstanders, die werpen met stenen, 
die een bikkelhard oordeel vellen?  
Of zijn wij die vrouw misschien, 
die persoon die fouten gemaakt heeft  
in het leven.   
 
STENEN (h)erkennen 
 
Stilte voor persoonlijke bezinning  
Welke stenen versperren onze weg?  
Welke harde oordelen, geveld door onszelf of 
door anderen, maken het voor ons onmogelijk 
om een nieuwe weg in te slaan?   
Wat heeft ons ruw en hard gemaakt  
– onaanraakbaar?  
Wat heeft er voor gezorgd dat wij  
niet meer geheel ‘open’ in het leven staan?   
 
STENEN wegrollen 
 
Gebed 
Goede God,   
Gij die ons oproept om heel te worden.  
Wij willen onze broosheid, onze gebrokenheid  
en onze onmacht aan U toevertrouwen.  
Spreek tot ons  
uw bevrijdend en genezend woord.  
Dan kunnen we met het vooruitzicht op Pasen  
de stenen die ons droevig en moedeloos maken  
van ons hart wegrollen.  
Schenk ons uw Goede Geest,  
wij vragen het in de naam van  
Jezus, uw zoon en onze Heer. Amen. 
 



Suggesties voor wie naar woorden zoekt  
voor een persoonlijke belijdenis:   
 
God van liefde, vergeef mij  
en wijs mij de weg die leidt naar U.  
 
God van verzoening, vergeef mij mijn hardheid  
en maak mij opnieuw zacht, zodat ik opnieuw  
gevormd kan worden naar uw beeld en gelijkenis.   
 
Heer van verzoening, vergeef mij dat ik mij  
blindstaarde op wat de weg naar U verspert.  
 
Vader van het leven, schenk mij verzoening  
en toon mij hoe ik kan leven  
naar uw beeld en gelijkenis.  
 
Vader van verzoening, maak effen wat oneffen is. 
Veeg de sporen weg die mijn fouten achterlieten.  
 
God van vergeving, geef mij een nieuwe kans  
om te leven in liefde.  
 
Zoon die verzoening schenkt, maak de weg vrij 
zodat ik opnieuw kan leven in liefde en trouw.   
 
Zoon van God, vergeef mij en help mij om  
in liefde te leven met al onze broeders en zusters. 
 
Zoon van de Vader, kom tot mij en vergeef mij 
dat ik me verwijderde van U en uw kinderen.  
 
Zoon van God, help mij om niet langer  
veroordelend naar anderen te kijken.  
 
Jezus, vergeef mij dat ik soms hard oordeelde 
over anderen. Schenk mij uw mildheid en de 
zachte kracht van uw liefde.  
 
Geest van God, schenk mij vergeving  
en inspireer mij om het voorbeeld van Jezus  
te volgen en anderen de ruimte te geven  
om opnieuw te beginnen.   
 
Lied 



Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd. 
Dat het licht in ons mag blijven branden ... 
 
STEEN goed 
 
Verhaal 
 
Zending 
 
Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef me steun en ga mee, 
want de weg lijkt soms lang, 
en een mens heel alleen is te klein. 
En als alles mislukt, 
als ik stil ben en bang, 
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn .... 
 
Hij die kwetsbaar en zwak, 
aan de kant van de weg, 
alleen hoopt op wat hulp en begrip, 
is mijn broer, is mijn zus, 
'k laat hem niet in de steek, 
't is tenslotte een mens zoals ik. 
 
Zegen 
 

 
Dank dat je hier was. 

Ook welkom in onze komende vieringen  
van deze Goede Week 


